
Ontmoeting tegen het gevoel van machteloosheid  
 

Op 19 april, 2 & 3 mei 2026 is de internationale 
Peacewalk in Nijmegen 
 

Voel jij je soms ook machteloos in deze tijd? Waar moet je beginnen om je weg te vinden. Door de weg op 
te gaan. Samen. De internationale PeaceWalk wil ontmoeting en dialoog mogelijk maken tussen alle 
mensen van goede wil.  
 
De pelgrims zijn eind januari al op de Finisterre in Spanje vertrokken. De Nijmeegse Marjolein Baltussen 
loopt al vanaf dat moment mee. Ook Matthias de Poortere, hier uit de buurt, sloot zich aan. “Elke ochtend 
worden de pelgrims wakker, doen hun schoenen aan en beginnen te lopen zonder precies te weten wat de 
dag in petto heeft. Niet omdat ze antwoorden hebben – maar omdat ze elke dag weer leren om het pad te 
vertrouwen. Door open gesprek onderweg leren ze dingen die je nergens anders leert. Zoals het gezegde 
stelt: “Als veel kleine mensen in veel kleine plaatsen veel kleine dingen doen, verandert de wereld.”  
 

In heel Europa en … Nijmegen 
 
Op 19 april is er een voorbereidende inspiratiebijeenkomst van de Nederlandse tak van de PeaceWalk om 
12.30 uur in de Zuiderkapel van de Stevenskerk. O.a. de initiatiefnemer van de PeaceWalk, Rikko Voorberg 
en de Nijmeegse vredesambassadeur Nadine Robertus komen spreken. Vanaf 14.00 uur wandelen we 
samen naar het masker op Veur Lent waar we de Vrijheidsduif van kunstenaar Andreas Hetfeld met 
vredeslinten omwikkelen.  
 
Op 25 april vertrekt de Nederlandse tak van de pelgrims vanuit Amsterdam. Er zijn ook een aantal 
Nijmegenaren die meelopen. Op 2 mei komt de stoet met pelgrims van de PeaceWalk aan in Nijmegen. Als 
je wilt kun je meelopen en/of mee helpen. Op 3 mei lopen de pelgrims na een vetrekritueel vanaf 
Museumpark Orientalis verder naar Kleve.  
 

Vredesvlam en Museumpark Orientalis 
 
Op 2 mei is van 14.45 uur is  de ontvangst van de pelgrims bij de Vredesvlam bij de Titus Brandsma 
Gedachteniskerk, Keizer Karelplein/van Triesstraat 14. Van daaruit lopen we vanaf 16.15 uur gezamenlijk 
naar Museumpark Orientalis. Voor de meerdaagse pelgrims is daar vanaf 18 uur een warme maaltijd. 
Bezoekers kunnen hun eigen picknick meenemen. Na de maaltijd is er vanaf 19 tot 20.30 uur ruimte voor 
ontmoeting en verbinding op verschillende plekken in het park met luistercirkels, kampvuur en muziek.  
 
 
Doe mee! 
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten: 

• Loop mee met de Peacewalk 
• Bezoek de ontvangst van de pelgrims en neem deel aan het programma op 19 april, 2 of 3 mei.  
• Hulp is ook welkom: meld je aan om mee te werken tijdens deze dagen; er is genoeg te doen!  

 
Aanmelden kan via de website van de Peacewalk: https://peacewalk.info/                           
Of stuur een e-mail naar:         peacewalknijmegen@gmail.com 
Dit is onze facebook 
Een korte film over de Peacewalk:      https://vimeo.com/1140250274 
Doneren kan hier https://whydonate.com/nl/fundraising/peacewalk-nijmegen.  Alle opbrengst die 
overblijft wordt gedoneerd aan de algemene pot van de internationale PeaceWalk. 

JOIN US! 
 
 

Samen lopen, ontmoeten en in gesprek gaan over vrede.  
 Jouw aanwezigheid maakt het verschil.  

Meld je aan, zodat we je de gedetailleerder op de hoogte kunnen stellen. 
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